
Roland, 

 

Je zou willen dat ik zeg dat ik spijt heb voor alles wat ik je zou hebben aangedaan. Wel, ik heb spijt  

 

1. Dat ik zo stom ben geweest om alle dagen naar dokter Hafidi in Marokko te bellen op mijn 
kosten om je toestand op te volgen en Rika en Simon op de hoogte te houden 

2. Dat ik zo stem ben geweest om maanden aan een stuk drie keer per week met Rika over en 
weer te rijden naar Gent en Oostende omdat Rika niet op de autostrade dierf rijden en de 
kosten van brandstof te hoog opliepen, en omdat ik daar nooit een frank voor gevraagd heb. 

3. Dat ik tegen ma en pa acht jaar gezwegen heb over de laffe manier waarop je je vrouw en 
kind hebt behandeld. 

4. Dat ik al die jaren je nog de hand heb geschud en telkens proberen doen heb alsof er niets 
aan de hand was. 

5. Omdat ik je al niet veel eer heb gezegd dat je een dikke egoïst was die enkel met zichzelf 
rekening hield en er nooit was voor ons, en vooral voor pa en ma wanneer we je nodig 
hadden. 

En nu krijg ik een goedkope sorry, met gelijktijdig in dezelfde 5 zinnetjes opnieuw de beschuldiging 
dat het allemaal mijn schuld is. 

 

Wel, Roland, ik moet je vriendschap niet, nu niet en nooit meer. Waarom ? 

1. Omdat je met je gedrag en je daden de laatste levensjaren van ons moeder grondig hebt 
verprutst 

2. Omdat je mij, mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zodanig hebt beledigd dat ik je dit nooit 
meer kan vergeven. Hetzelfde geldt voor Rosita, Dominiek en Veronique. 

3. Omdat ik je vrouw niet heb geneukt, maar haar wel telkens opnieuw heb proberen te 
steunen in die periode dat jij er, door je EIGEN schuld, niet was voor haar en voor Simon. 

4. Omdat ik geen homofiele relatie heb met de dokter die al die jaren onze familie heeft 
verzorgd en geholpen en meerdere malen ons pa heeft gered. 

5. Omdat jij deze dokter zwaar in de problemen hebt gebracht door een onbezonnen en totaal 
uit de lucht gegrepen klacht in te dienen bij de orde van geneesheren. Dit heeft die mens 
veel geld gekost en blijvende schade toegebracht. Want ja, de klacht is uiteraard ongegrond 
verklaard maar het staat wel voor altijd op zijn stafblad bij de orde van geneesheren. 

6. Omdat jij hierdoor de naam van onze familie, waar pa zo fier op was, door het slijk hebt 
gehaald. 

7. Omdat uit al je mails telkens weer blijkt hoezeer je mij haat en blijkbaar altijd hebt gedaan. 
8. Ik kan zo ook nog 20 bladzijden doorgaan, maar het heeft geen zin. 

Tot slot nog dit : Als je inderdaad niet gek bent, zoals je beweert en ik best wel voor een stuk wil 
geloven, dan ben je volledig toerekeningsvatbaar. Wees dan ook maar blij dat er nooit iemand 
klacht heeft ingediend tegen al die lasterlijke aantijgingen die je allemaal op papier hebt gezet (ik heb 



daar ECHTE bewijzen van). Ik zou je dus aanraden dit nooit meer te doen, want het zou wel eens 
kunnen dat er de volgende keer wel klacht wordt ingediend en zware schadevergoeding geeist 
wordt. En gaat Rika dat dan weer moeten betalen ?? 

 

Ik hoop echt dat het je goed gaat, want je blijft niettegenstaande alles mijn broer, maar ik hoop dat ik 
je nooit meer zie ! 

 

Urbain 

 


